Dankbaar voor een lang en toegewiid missionarisleven, delen wij u mede dat op 1 juni 2016
om 08.45 uur in Missiehuis Vrijland te Oosterbeek, op de leeftijd van 71 jaar is overleden

Father Jan van Luijk

Missionaris van Mill Hill
Moge hij rusten in vrede

Geboren op 8 juni 1944 te Wateringen kreeg Jan bij zijn doop de namen Joannes Martinus. Hij
groeide op in een groot gezin met vijf broers en drie zussen. Zijn ouders Martinus en Cornelia (geb.
de Vreede) hadden een tuiniersbedrijf. Na de basisschool meldde Jan zich bij Mill Hill in 1956 en
hegon ziin missionaire opleiding in Hoorn. In 1963 voltooide hij zijn middelbare studies in Tilburg.
Daarop volgden de gebruikeiijke twee jaar filosofie in Roosendaai. in 1965 maakie hij de oversieek
naar Mill Hill, Londen, waar hij zijn theologische vorming afsloot in 1969. Eveneens in Mill Hill legde
hij op 1 mei 1968 zijn Missionaire Eed voor-het-leven af en werd vervolgens op 29 juni 1969 tot
priester gewijd te Kwintsheul door bisschop Herman van Elswijk CSSp.

Het bisdom Basankusu in de Evenaarspovincie van Congo werd zijn eerste bestemming na zijn
wijding. Hier aangekomen werd hij benoemd naar de streek van de Ngombe (bevolkingsgroep) en
deed zijn eerste missionaire ervaring op in Abunakombo. Na deze initiatie werd hij overgeplaatst
naar Bolomba/Boyenge en keerde in 1974 als gevolg van een tragisch ongeval terug naar
Abunakombo. ' ‘

In 1975 werd hij"door de eerste Congolese bisschop van het diocees, Mgr. Ignace Matondo, benoemd
tot diocesaan econoom en geestelijk begeleider/directeur. van de congregatie van de zusters van St
Theresia van het Kind Jezus in - Basankusu. Hij zou deze functie met veel wijsheid en onverdeelde
toewijding in soms extreem woelige tijden blijven vervullen tot 2001.

Na zijn terugkeer naar Nederland in 2001 hielp een sabbatjaar in St Anselm’s, Kent, Engeland, om de
vele vaak traumatische ervaringen van o.a. de opeenvolgende oorlogen in Congo een plek te geven.
Daaropvolgend aanvaardde hij in 2002 een benoeming als econoom van de Nederlandse regio van
Mill Hill. Anderhalf jaar later werd hij gekozen tot regionaal overste, welke functie hij zou blijven
vervullen tot 2010. Tevens nam hij in deze hoedanigheid deel aan twee opeenvolgende kapittels van

de congragatic
_ gragatie.

Na het voltooien van zijn mandaat als overste maakte hij de overstap naar een pastorale taak in het
bisdom Den Bosch met als standplaats Oijen. Kort na het aanvaarden van deze nieuwe uitdaging
werd bij hem een, naar al gauw bleek, ongeneeslijke ziekte geconstateerd. Met veel moed en een
diep en blij geloof heeft hij zijn laatste jaren gestreden. Tot hij op woensdag 1 juni is verstild in de
armen van de Heer van alle leven.

Op dinsdag 7 juni zullen we in een Eucharistieviering uit dankbaarheid afscheid nemen van Jan. bBeze
begint om 11 uur in Missiehuis Vrijland .waarna we hem te ruste zullen leggen op onze eigen
begraafplaats alhier. -~ : g : e
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